Orde van de dienst van de protestantse gemeente
Zoutelande, Catharinakerk,
zondag 14 september 2025,13° zondag van de zomer,
aanvang 9.30 uur

voorganger ds. Johan Beijer uit Middelburg
ouderling van dienst Ellen Leijnse
diaken van dienst Mieke Oreel
kerkrentmeester Matty Jesmiatka
organist René Molenaar
lector Ineke van de Vreugde
koster Nelie Bliek
beeldpresentatie Corrie Roelse/Fred
Remmerswaal
Orgelspel
Voorbereiding

Ouderling van dienst spreekt openingstekst uit
en ontsteekt 2 kaarsen
-we gaan staan-

Verstilling

Bemoediging

vg. Onze hulp is de Naam van de HEER

allen die hemel en aarde gemaakt heeft

vg. die trouw blijft tot in eeuwigheid

allen en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed
vg. Voor U belijden wij, almogende God,
voor heel uw kerk en voor elkaar,
dat wij gezondigd hebben in gedachte, woord en werk.
allen ontferm U over ons
vg.  Vergeef ons onze zonden en geleid ons tot
eeuwig leven.
Allen Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen



Lied: Psalm 67: 1 en 3
Smeekgebed: Lied 299e (I voorganger, II allen)
Aandacht voor de kinderen (indien aanwezig)
De Schriften

Begroeting vg. De Heer zal bij u zijn

allen  De Heer zal u bewaren
Gebed van de zondag
Schriftlezing Oude Testament: Ruth 2
Lied : Psalm 107: 3 en 4
Schriftlezing Nieuwe Testament: Mattetis 7: 12
Lied: LB 339a
Uitleg en verkondiging
Orgelspel

Lied: LB 1009
Gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’
Acclamatie: LB 368G

Inzameling van de gaven
met QR code of contant bij het verlaten van de kerk

Slotlied - LB 704



Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen):
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A- men , a- men , a - men .
Orgelspel

Wij nodigen u allen van harte uit om te blijven koffiedrinken om
met elkaar in gesprek te gaan.

U wordt van harte uitgenodigd om aansluitend het
Gemeenteberaad bij te wonen.

Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant
geld bij te dragen aan de collecte.

Zondagsbrief
* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar
mw. Nellie van de Parel, Langedam 51 in Zoutelande.
Achter in de kerk ligt op de tafel een kaart waarop u uw naam
kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Inzameling van de gaven toegelicht:

1. Diaconale Collecte 14 september 2025 - (lichtpaarse
collectezak. Werelddiaconaat Dreamhouse Indonesié. Voor
een betere toekomst voor straatkinderen in Indonesié. Om dit
werk mogelijk te maken kunt u uw bijdrage geven in de
collecte of op de bankrekeningnummer van uw
diaconie:NL55 RABO 0375 552 995.Hartelijk dank!

2. Extra diaconaal doel (doorzichtige collectebus) ZWO project
Colombia van de Cassis Delta



3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) of een gift
overmaken op: NL84RABO 037 556 0815

E _. =

* Volgende week zondag 24 september gaat voor ds. M. van
Maanen uit Breskens. Aanvang 09.30 uur.

Zoutelande van vissersdorp tot badplaats

Voor alle vrijwilligers en belangstellenden zal Johan Francke, op
uitnodiging van de Protestantse Stichting Catharina Cultureel,
op 25 september aanstaande een lezing in de Catharinakerk
geven over Zoutelande voor de oorlog. In deze lezing wordt
ingegaan op de vroegste geschiedenis van Zoutelande tot circa
1940. Vanuit de kreekruggen ontstonden in de middeleeuwen de
eerste bewoning, het dorp en de buurtschappen die elk hun
eigen kerk hadden. Al spoedig nadat de eerste landbouw was
gestart ontwikkelde Zoutelande zich vooral als vissersdorp dat
tussen pakweg 1400 en 1550 zijn Gouden Eeuw beleefde en
diverse beroemde inwoners had. Door krijgsgeweld, economische
overvleugeling door de omliggende steden en geofysische
veranderingen van duin en Westerschelde verviel het dorp
daarna snel. De komst van het badtoerisme en kunstenaars
vanaf eind negentiende eeuw brachten een nieuwe impuls voor
Zoutelande die werd onderbroken door de Tweede Wereldoorlog.
De avond begint om 19.30 uur met koffie of thee voor aanvang
en we sluiten rond half tien af met een hapje en een drankje. U
wordt hierbij allen van harte uitgenodigd in de Catharinakerk,

* Ochtendgebed

Iedere woensdagmorgen is er een ochtendgebed in de
Catharinakerk. Een klein half uur van gebed, muziek,
bijbellezen en stilte. Aanvang 8.45 uur. Na afloop praten we na
met koffie of thee. Van harte welkom!



* Pastoraal meldpunt: Cora Roelse
tel. 06-18251223, email: pastoraat@pknzoutelande.nl

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag
18.00 uur toezenden aan zondagsbriefl@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk
via internet: www.pknzoutelande.nl of www.kerkdienstgemist.nl
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