Viering van de PG Zoutelande, Catharinakerk,
zondag 9 november 2025 A.D., 10.00 uur

Voorganger: ds. Piet Vellekoop, Maarssen
ouderling van dienst Ina Stroo
diaken van dienst Ad Stroo
kerkrentmeester Matty Jesmiatka
organist René Molenaar
lector Ans Slingenberg
koster Nelie Bliek
beeldpresentatie Bram Bliek en Fred
Remmerswaal
Orgelspel
Voorbereiding

Ouderling van dienst spreekt openingstekst uit
en ontsteekt 2 kaarsen
-we gaan staan-

Verstilling

Bemoediging

vg. Onze hulp is de Naam van de HEER

allen die hemel en aarde gemaakt heeft

vg.  die trouw blijft tot in eeuwigheid

allen en niet loslaat het werk van zijn handen

Drempelgebed

Lied van de intocht: Psalm 8: 1 en 3
-we gaan zitten-

Aandacht voor de kinderen (Indien aanwezig)

Kyriégebed; na ‘zo bidden wij”
N Arie Hoek (Juni 2013)
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Heer ont- ferm U, Chris - tus ont-ferm U, Heer____ ont-ferm U!



Glorialied: Psalm 150: 1 en 2
De Schriften

Begroeting vg. De Heer zal bij u zijn
allen De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag
Ter inleiding

‘Lied van Job, het nulpunt’, Stef Bos
Filmpje.

Lied van Job

Nu ik alles heb verloren

En de stilte mij verwacht

En ik mijzelf heb teruggevonden
Daar waar ik dacht dat ik niet was
Nu ik alles los moet laten

En het donker mij omarmt

Alle grond is weggeslagen

Moe gevochten en gestrand

Sta ik in de open viakte

Weet niet wat nog te geloven

En ik heb niets meer te verliezen
Dus ik geef me beter over

Nu ik de grens heb leren kennen
Tot waar mijn handen kunnen gaan
Nu ik weet wat mij te doen staat
Gebouwd op wat ik heb gedaan
Nu ik zie hoe op het nulpunt

Ik door de leegte word gered

En verbaasd ben hoeveel liefde
Zich altijd weer naar buiten vecht
Ik sta hier in de open viakte

Weet niet wat nog te geloven

En ik heb niets meer te verliezen
Dus ik geef me beter over



Eerste Bijbellezing: Job 2
Lied 942: 1,2en 3
Tweede Bijbellezing: Job 3: 1-10 en 20-26
Lied 850: 1,3 en 5
Verkondiging: Over vrienden...
Orgelspel
Lied 834: 1,2 en 3
Gebeden en gaven
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’
Inzameling van de gaven
met de kerkapp, QR code of contant bij het

verlaten van de kerk
Tevens een power point van de diaconie

Slotlied 849: 1,2 en 3
Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen):
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A- men , a- men , a - men .
Orgelspel
Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar
mevr. O. Pattenier - de Vries, Swaalingstraat 89, Zoutelande.
Achter in de kerk ligt op de tafel een kaart waarop u uw naam
kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.



* Inzameling van de gaven toegelicht:
1. Diaconale collecte (lichtpaarse collectezak)

Werelddiaconaat Zuid Afrika
Rek. NL55 RABOO037 555 2995

2. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak)
Rek. NL84 RABO 037 556 0815

3. Extra diaconaal doel (doorzichtige bus)
Voedselbank Walcheren

* Volgende week zondag 16 november gaat voor
ds Bouke de Haan

Sing-inn: zondagmiddag 16 november 17:00 uur in de
Michaélskerk Koudekerke

Samen zingen we allerlei liederen tot eer van God. Onder leiding
van 5 vrienden uit verschillende kerkelijke gemeentes die liefde
hebben voor muziek en God alle eer willen geven. Iedereen is van
harte welkom.

* Ochtendgebed

Iedere woensdagmorgen is er een ochtendgebed in de
Catharinakerk. Een klein half uur van gebed, muziek,
Bijbellezen en stilte. Aanvang 8.45 uur. Na afloop praten we na
met koffie of thee. Van harte welkom!

* Pastoraal meldpunt: Cora Roelse

tel. 06-18251223, email: pastoraat@pknzoutelande.nl

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag

18.00 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk
via internet: www.pknzoutelande.nl of www.kerkdienstgemist.nl
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