i

kerk te Zoutelande

.vt.,» % w. s ‘,aw . ! rf,.,, |

ina

'A\.arﬁa van de Cathar]




Er is er één jarig!

Haar precieze geboortedatum is niet bekend, maar zeker is wel dat
de Catharinakerk het levenslicht heeft aanschouwd rond of net na het
jaar 1271, nu 750 jaar geleden. De kerk kende tijden van voorspoed,
maar doorstond ook rampspoed en zelfs oorlogen. En zie, nog altijd is
zij het aanzien meer dan waard en beschouwen velen haar als één van
de schoonheden van Zoutelande. Alle reden om deze gedenkwaardige
verjaardag te vieren. Daarvoor is éen dag natuurlijk veel te weinig. Dus
trekken we er een heel (winter)seizoen voor uit. En omdat de Cathari-
nakerk en het dorp Zoutelande altijd al onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden zijn geweest is het feest voor heel het dorp! Daarom bent ook u
van harte uitgenodigd om aan de festiviteiten mee te doen!

-Let wel, voor alle genoemde festiviteiten geldt niet alleen 'bij leven en
welzijn’, maar ook ‘mits mogelijk onder de dan geldende Coronamaat-
regelen’-

De start
* Zondag 12 september 2021 is er de feestelijke startdienst van het
seizoen 2021-2022 -én van het ‘Catharinajaar’- o.l.v. ds. Maria Baan.
Thema: 'Van U is de toekomst ...
Medewerking aan de dienst wordt verleend door Cees Sanderse
-orgel-, zangers van de cantorij o.L.v. Ad Stroo, en een muzikant
(op blaasinstrument) van Luctor et Emergo.
Aanvang: 9.30 uur.
Van 10.45 - 11.30 uur: koffie met een feestelijk taartje.
11.30 - 12.30 uur: buitenactiviteit, die bij slecht weer in de kerk plaatsvindt.
12.45 uur: lunch met soep en broodjes.

In verband met de Coronamaatregelen is het noodzakelijk (voor elk
van deze activiteiten!) zich van tevoren aan te melden bij de scriba van
de kerkenraad, Annemarie Duvekot, Wajsm.duvekot@planet.nl -aan-
melden voor alleen de buitenactiviteit en/of de lunch is ook mogelijk-



Zondagmiddagverhalen (en beelden)

* Bent u ook zo benieuwd naar oude en jonge verhalen van en rond de
Catharinakerk? Op een drietal zondagmiddagen wordt hier ruimte voor
gemaakt. Als ook voor het ontmoeten van oude en nieuwe bekenden. De
indeling van de middag: ‘

Inloop (koffie / thee): 15.30 - 16.00 uur

Verhalen: 16.00 tot ong. 17.15 uur

Na afloop napraten onder het genot van een drankje.

- Op zondag 26 september a.s. verwelkomen wij ds. Sjouke Bruining, pre-
dikant te Zoutelande van 1979-1983. De heer Toon Truyens vertelt (met
beelden) over ‘de geboorteomstandigheden’ van de Catharinakerk. Hoe
zag de (geografische) kaart van Zeeland, en met name van Walcheren
er toen uit? Wat kenmerkte de samenleving van die dagen? Wat was de
economische situatie aan het einde van de 13e eeuw? Verhalen die u niet
wilt missen!

- Zondag 14 november heten we ds. Piet Vellekoop van harte welkom,
predikant te Zoutelande van 1983-1988. De heer Tom van den Broeke
-voorzitter van de restauratiecommissie- praat ons ‘beeldend’ bij over de
restauratie en de renovatie van de kerk in 2011. Ook andere leden van
deze commissie vertellen hun verhaal. Wat waren de motieven om, naast
het noodzakelijke herstel van de kerkmuren (zowel buiten als binnen),
het interieur grondig te vernieuwen? Hoe kon dit eeuwenoude kerkge-
bouw weer een toegankelijke ruimte worden voor zowel kerkelijke als
niet-kerkelijke activiteiten?

- Op zondag 6 februari 2022 begroeten we ds. Piet Boekesteijn, predikant
te Zoutelande van 1989-2009. Andere gast deze middag is de heer René
Molenaar; hij zal ons enkele geheimen van het Batz-Witte orgel verklap-
pen -en mogelijk vanaf de speeltafel laten horen-. Oud-dorpsgenoot Mau-
rits Schoenmaker zal ons verrassen met verhalen over het verenigings-
leven in en rond de Catharinakerk in de jaren '50 van de vorige eeuw,
ongetwijfeld voorzien van enkele anekdotes.




‘In Zoutelande staat een kerk’
* Donderdag 25 november, 19.30 uur, presentatie van ‘'In Zoutelande
staat een kerk': een veelkleurig boek met meer dan vijftig verbeeldin-
gen van de Catharinakerk de eeuwen door, samengesteld door de heer
Rogier Koppejan. De bijeenkomst wordt muzikaal omlijst met delen uit
de ‘Missa Katharina', uitgevoerd door enkele muzikanten van Luctor
et Emergo en een speciaal voor deze gelegenheid samengesteld koor.

En verder ...
* Zondag 27 februari 2022, 16.00 uur: Preek van de leek.
Stel: u luistert graag naar een preek en u hebt er altijd zelf al wel
één willen schrijven. Dit is uw kans! Vrouwen zijn hierbij uitgenodigd
een preek te schrijven met als onderwerp: ‘Deze Bijbelse vrouw inspi-
reert mij. Misschien is het de moedige Esther, of de trouwe Ruth, of de
dienstbare Maria, of de vrouw die zonder een woord te zeggen de voe-
ten van Jezus zalft, of nog een andere vrouw, inspirerend voorbeeld
van geloof, van menselijkheid, van ... .
Mail uw preek (uitgesproken: maximaal 15 minuten) voor dinsdag 1
februari 2022 naar mgjbaan@gmaitcom  m 3‘?‘&“ G gmail.com
Een deskundige jury, o.L.v. ds. Maria Baan, verklest de meest veelbelo-
vende preek. De predikster spreekt deze uit op 27 februari. De kerk is
open vanaf 15.30 uur.

* In voorbereiding: een bezoek aan het huis waaraan de naam Catha-
rina onlosmakelijk is verbonden, te weten het Catharijneconvent te
Utrecht. Het plan: ergens in de maand maart 2022 een groepsreis van-
af de Catharinakerk per bus naar Utrecht, lunch in de stad, bezoek aan
het convent / museum, mogelijk een warme maaltijd op de terugreis.
Nadere informatie volgt in het kerkblad, op de website en in de zon-
dagsbrief.

* Hemelvaartsdag, 26 mei 2022: feestelijke afsluiting van de verjaardag
in en rond de Catharinakerk, met alles wat bij een feest hoort. Ook hier-
voor geldt dat u nader wordt geinformeerd via kerkblad, de website
www.pknzoutelande en de zondagsbrief.




