Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande,
Catharinakerk, zondag 27 juli 2025, 9.30 uur

ouderling van dienst Ina Stroo
diaken van dienst Corrie Roelse
kerkrentmeester Wim Duvekot
organist René Molenaar
lector Lian Adriaanse
voorganger ds. Anne-Gera Los
koster Piet Bok
beeldpresentatie Piet de Nooijer en Wim

Geelhoed

Orgelmuziek
Verstilling
Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst.

Zingen:
Lied Psalm 84c (nieuwe berijming uit bundel ‘Psalmen anders, )
een proeve, t. Jan Beuving, met Psalm 84)

1.1k hunker, o God, naar uw huis.
Daar kom ik als een pelgrim thuis.
Ik ben op weg in het vertrouwen
dat ik de toegang vinden zal.

Ik zie de mus en zwaluw al

die in uw tuin hun nesten bouwen.
De droge grond waarop ik sta
wordt groen waar ik uw richting ga.

2. 0 God, hoor hoe ik tot u bid;
geef, tot ik aan uw tafel zit,

dat u mij als een zon zult leiden.
Met u als schild ben ik niet bang.



Al moet ik duizend dagen lang

dwars door dit dal een weg bereiden:
als straks uw poorten opengaan

dan zal ik op uw drempel staan.
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Groet en bemoediging

genade, barmhartigheid en vrede,

van God onze Vader

en van Jezus Christus, de Heer

AMEN

Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE

GEMAAKT HEEFT

die trouw blijft tot in eeuwigheid

en niet loslaat het werk van zijn handen

verootmoediging :

Liefdevol en genadig is de HEER,
Hij blijft geduldig
en groot is zijn trouw.
Hij straft ons niet naar onze zonden,
Hij vergeldt ons niet naar onze schuld.

v. Zoals de hoge hemel

de aarde overspant,
. zo welft zich zijn trouw
over wie Hem vrezen.

Stilte, voor eigen gedachten...

Heilige God, sterk ...

Lofprijzing, we zingen: lied 870: 1, 2, 3, 8



(we gaan zitten )

De Schriften
Begroeting

vg. De Heer zal bij u zijn
allen De Heer zal u bewaren

als openingsgebed zingen we lied 1005: 1

Lezing uit het Eerste Testament - Psalm 84
Lied - 1B 138:1,4

Lezing uit het Tweede Testament —Lukas 11: 1-13

We herhalen het openingsgebed: 1005: 1

Verkondiging

Zingen: LB 211:1,2,3

orgelspel

Gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’,

afgewisseld met 62b in de vertaling:



Bij God ben ik geborgen met heel mijn ziel,

Hij is mijn rots, mijn heil.

Enkel bij God verstilt mijn ziel, mijn ziel in vrede;
Ik vind rust in Hem.

Inzameling van de gaven,
met QR-code of contant bij
het verlaten van de kerk.

Slotlied - LB 726: 1, 2, 5, 6

heenzending en zegen; met gezongen amen
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A- men , a- men a - men .
Orgelspel -

Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant
geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie de
zondagsbrief.

Zondagsbrief
* De bloemen gaan deze week naar Mw. J. Ruitenburg,
Swalingestraat 52 te Zoutelande. Achter in de kerk lig op de tafel
een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart

vergezelt de bloemengroet.

* Inzameling van de gaven toegelicht:



Diaconie: ( Gezamenlijk. Diaconaal Project

Boshut: Doorzichtige collectebus —

Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) of
een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815
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** Volgende week zondag ... gaat voor ds. Anne-Gera Los
* Ochtendgebed

Iedere woensdagmorgen is er een ochtendgebed in de
Catharinakerk. Een klein half uur van gebed, muziek, bijbellezen
en stilte. Aanvang 8.45 uur. Na afloop praten we na met koffie of
thee.
Van harte welkom!

* Pastoraal meldpunt: Cora Roelse, tel. 06-18251223, email:
roelaard@zeelandnet.nl
* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag
18.00 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl.
Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via

internet: www.pknzoutelande.nl of www.kerkdienstgemist.nl
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