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Afscheid ds. Maria Baan

Langzamerhand beginnen we aan het idee te wennen dat Maria ons zal verlaten, omdat ze een
beroep heeft aangenomen naar de Protestantse gemeente Kethel. Maria is ruim vier jaar onze
predikant geweest en het was fijn haar in ons midden te hebben. We laten haar afscheid
natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Zoals u inmiddels weet zal Maria op 1 juni losgemaakt
worden van onze gemeente en wordt ze op 15 juni verbonden aan de nieuwe gemeente. Op 1
juni ’'s middags zal ze hier voor de laatste keer voorgaan als onze predikant. Aansluitend zullen
er toespraken zijn en is er gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen. Hoe die middag er
precies uit gaat zien, weten we nog niet. U krijgt daarvoor binnen enkele weken een uitnodiging
evenals een groep speciaal voor deze gelegenheid geselecteerde mensen.

Er komt natuurlijk ook een afscheidsavond voor de gemeente en voor het hele dorp en wel op
vrijJdagavond 16 mei. Zoals we allen weten is Maria een kunstliefhebber in het algemeen en een
muziekliefhebber in het bijzonder. Daarom gaan we van deze afscheidsavond een ‘Open
Podium’ maken. Dat betekent dat we iedereen uitnodigen die voor haar (en dus ook voor ons
allemaal) een stuk muziek wil spelen, iets wil zingen, iets voordragen, een dansje doen of nog
iets anders. Tussen de optredens door zal er tijd zin voor een gezellige onderlinge babbel,
koffie, thee met iets lekkers erbij, een hapje en een drankje. Kortom dat belooft een heel leuke
avond worden in de kerk mert Maria en Arie als stralend middelpunt. We beginnen om 19.30 uur
en ergens rond de klok van 22.00 uur zullen we het licht uitdoen ten teken dat het afgelopen is.
Wie iets wil spelen of doen kan dat kenbaar maken aan Ad Stroo (adstroo@gmail.com) of René
Molenaar (rmolenaar@zeelandnet.nl). Uiterlijkj1 mei zouden we het programma voor 16 mei
rond willen hebben.

Als het programma klaar is, krijgen alle leden een uitnodiging. Daarop zullen we ook aangeven
op welke wijze u (financieel) kunt bijdragen aan het afscheidscadeau.

De feestcommissie bestaat uit: Karin Wouters, Rianne Vos, Ad Stroo, René Molenaar

Wij verheugen ons samen met u op een mooi afscheidsfeest met de gehele gemeente.

Mutaties in de kerkenraad

Op dinsdag 8 april hebben drie leden van de kerkenraad hun ambt neergelegd. Het betreft
de voorzitter van de kerkenraad, mevrouw Barbara de Kort, de voorzitter van de taakgroep
kerkrentmeesters, de heer Arno Wielemaker en de scriba mevrouw Annemarie Duvekot.

Zij hebben hun ambt neergelegd om persoonlijke redenen. Als kerkenraad betreuren we hun
besluit. Wij bedanken hen voor het vele werk dat zij voor onze kerk hebben gedaan.

De vicevoorzitter, René Molenaar, neemt voorlopig de taak van voorzitter over.
Op zondag 27 april zullen we na de kerkdienst gemeenteberaad houden en mogelijk nader
ingaan op de ontstane situatie.

De kerkenraad wil graag samen met de gemeente op weg gaan naar Palmpasen en in de stille
week ons bezinnen op de belofte die uitgaat van de Paasmorgen.

In verbondenheid: uw kerkenraad.

De Stille Week

Aanstaande zondag is het Palmzondag: de laatste zondag van de veertig-dagentijd, en de
opmaat naar de Stille Week. De vieringen van deze Stille Week zijn:

1. Witte Donderdag, 17 april, staat in het teken van de laatste Maaltijd die Jezus vierde met zijn
leerlingen. Om dit te gedenken vieren we de Maaltijd van de Heer. De dienst begint om 19.30
uur.

2. Goede Vrijdag, 18 april, zullen we het lijden van Jezus Christus gedenken, naar de woorden
van de evangelist Mattheus. De lezingen zullen plaatsvinden bij het kruis en zullen we
gelegenheid hebben om onze eigen gebrokenheid onder het kruis te brengen. Het verhaal van
het lijden van Jezus zal worden onderbroken door samenzang en koormuziek van het Willibrord
ensemble. De dienst begint om 19.30 uur.

3. Stille Zaterdag, 19 april, is de zaterdag die voorafgaat aan Pasen. In deze Paaswake maken
we de doortocht mee van het graf naar het licht van de morgen. De wake staat in het teken van
verhalen van opstanding, het doorbreken van het Licht van Christus en het lezen van het
Paasevangelie. Intense verhalen van doorgang van het leven door de dood heen. De dienst
begint om 20.30 uur.

En dan: zondagmorgen 20 april: de Heer is waarlijk opgestaan! Deze zondag begint met een
Paasontbijt, in de kerk om 9.00 uur. Dit ontbijt zal de vorm hebben van een lopend buffet ontbijt.
Na dit ontbijt hebben de aanwezigen de mogelijkheid om te blijven voor de 'tweede' dienst, of
kunnen de kerkzaal verlaten. De tweede dienst begint om 10.30 uur. Mensen die alleen de
tweede dienst willen volgen, kunnen dan plaatsnemen in de kerk.

Voor het paasontbijt graag uiterlijk 14 april opgeven met vermelding van het aantal volwassenen
en aantal kinderen bij: Corrie Roelse: tel 0613184395 of via diaconie@pknzoutelande.nl

Bloemenkruis

Tijdens de diensten van Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zal het houten kruis een liturgische
functie krijgen. Op Goede Vrijdag brengen wij onze gebrokenheid bij het kruis, op Stille Zaterdag
is het kruis bedekt met een witte doek. Op Eerste Paasdag zullen we dit kruis gaan versieren
met kleurige bloemen, en daar kunnen we allemaal bij helpen: het kruis zal een groene basis
krijgen van groen snoeiwerk, waarna iedereen gekleurde bloemen kan insteken. Een prachtig
gemeente-breed gebaar! Het resultaat is werkelijk ontroerend mooi. Wilt u daartoe een bos
bloemen meenemen, of een mooi veldboeket rechtstreeks uit de tuin of de berm? Aan het slot
van de dienst wordt het versierde kruis aan de kerk gehangen onder het zingen van ‘U zij de
glorie’. Een mooi getuigenis voor een ieder die langs de kerk loopt: De Heer is waarlijk
opgestaan!

, Eredienst .
Zondag 6 april Theo van Teylingen Catharinakerk 09.30 uur

Woensdag 9 april |Morgengebed Catharinakerk 08.45 uur

Donderdag
10 april
Zondag Eredienst

13 april ds. L. van den Broeke Catharinakerk 09.30 uur

Maaltijd/Vesper Catharinakerk Zoutelande |17.45/19.00 uur

Woensdag 16 april [Morgengebed Catharinakerk 08.45 uur

Woensdag 16 april |Ontmoetingslunch Restaurant Ziezo 12.00 uur

Eredienst
Donderdag Witte Donderdag
17 april Avondmaal

Ds. Maria Baan

Eredienst
Goede Vrijdag
Vrijdag 18 april Ds. Maria Baan Catharinakerk 19.30 uur
mmv. het Willebrordensemble
olv Ad Stroo

Vrijdag 18 april verschijning Nieuwsbrief

Zaterdag Eredienst
19 april Paaswake

Zondag 20 april Paasontbijt Catharinakerk 09.00 uur
Eredienst

Zondag 21 april Pasen Catharinakerk 10.30 uur
ds. Maria Baan

Catharinakerk 19.30 uur

Catharinakerk 20.30 uur

Zoutelande Actief

Zie de uitgebreide evenementenkalender.
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