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In gesprek met ouderling Lian Adriaanse
Lian woont samen met haar man Marcello al vele jaren in
Zoutelande. Ze hebben twee studerende dochters, die als ze
thuis zijn ook mee komen naar de kerk. Lian is opgegroeid in
Driewegen. Haar ouders hadden een akkerbouw- en
fruitteeltbedrijf daar. Ze heeft drie broers en zij is de jongste
van het gezin.
‘Het was echt een familiebedrijf, in de ruimste betekenis van
het woord’, zegt ze. 'Dat betekent dat iedereen meehielp in het
bedrijf, ongeveer vanaf de kleuterperiode’. Ook Lian herinnert
zich heel goed dat ze vanaf heel jonge leeftijd met haar opa
meeging om de appels en peren te plukken, die hoog in de
boom hingen. ‘Ook de mensen van het dorp hielpen mee met
plukken’, zegt ze. Ze herinnert haar kindertijd als een fijne
periode. Zo kwam de meester van de lagere school in
Oudelande haar elke morgen ophalen en ’s middags weer
thuisbrengen.
Na de lagere school ging Lian een opleiding volgen voor secretaresse. ‘Mijn ouders vonden dat
wel handig, want een secretaresse in een bedrijf kwam goed van pas’. Ze heeft diverse banen
gehad als secretaresse. ‘Op den duur paste dat werk mij niet meer’, zegt Lian. ‘Ik vind het
belangrijk in mijn werk iets toe te voegen, iets voor anderen te betekenen’, zegt ze. ‘Dat aspect
begon ik te missen, omdat het secretariaatswerk veranderde’. Daarom gooide ze het roer om en
begon aan een opleiding in de gezondheidszorg. Nu werkt ze als doktersassistente bij een
huisartsenpraktijk in Middelburg. ‘Dat werkt geeft me veel voldoening’, zegt Lian. ‘De ene keer
verricht je een medische handeling, de volgende keer ben je vooral een luisterend oor’. Ze
wordt er blij van als ze merkt dat mensen ‘lichter’ naar huis gaan.
‘Ook in het pastoraat, is goed kunnen luisteren belangrijk’, vindt Lian. Ze vindt het een voorrecht
om haar geloof ‘handen en voeten’ te geven in het kerkenwerk. Wel vindt ze het een uitdaging
om naast haar werk en het kerkenwerk alle andere ballen in de lucht te houden. Zo probeert ze
haar alleenstaande vader regelmatig te bezoeken, mee te leven met hun beide dochters,
relaties met vrienden te onderhouden en af en toe te sporten. Lian ziet een groot verschil met
de tijd dat ze zelf opgroeide. ‘In mijn jeugd waren de dingen duidelijk; er was een duidelijke
rolverdeling tussen de man en de vrouw, als kind gehoorzaamde je je ouders bijna blindelings,
wat de meester op school vertelde was waar’, zegt ze. Ze vindt het een stap voorwaarts dat
dingen tegenwoordig bespreekbaar zijn. ‘Jonge mensen leren zo heel bewust keuzes te maken’.
‘In mijn jeugd werden de keuzes vaak voor je gemaakt’, zegt ze.
‘Muziek is een belangrijke uitlaatklep voor mij’, zegt ze. Zo heeft ze een tijdje zangles gehad en
zingt ze mee in het Willebrordensemble. Daarnaast volgt ze pianoles.
We hopen dat Lian met haar gedrevenheid nog lange tijd één van onze ouderlingen wil blijven.
We danken haar voor dit gesprek.

redactie

Pasen: de Heer is waarlijk opgestaan. Nu vangt het
nieuwe leven aan

Morgengebed

ledere woensdagmorgen is er een morgengebed in de
Catharinakerk. Een klein half uur van gebed, muziek, bijbel
lezen en stilte. Aanvang is 8.45 uur. Na afloop praten we na
met koffie of thee. U bent van harte welkom!

Toelichting op de diensten

Stille Zaterdag, 19 april, is de zaterdag die voorafgaat aan Pasen. In deze Paaswake maken we
de doortocht mee van het graf naar het licht van de morgen. De wake staat in het teken van
verhalen van opstanding, het doorbreken van het Licht van Christus en het lezen van het
Paasevangelie. Intense verhalen van doorgang van het leven door de dood heen. De dienst
begint om 20.30 uur.

En dan: zondagmorgen 20 april: de Heer is waarlijk opgestaan! Deze zondag begint met een
Paasontbijt, in de kerk om 9.00 uur. Dit ontbijt zal de vorm hebben van een lopend buffet ontbijt.
Na dit ontbijt hebben de aanwezigen de mogelijkheid om te blijven voor de 'tweede' dienst, of
kunnen de kerkzaal verlaten. De tweede dienst begint om 10.30 uur. Mensen die alleen de
tweede dienst willen volgen, kunnen dan plaatsnemen in de kerk.

Bloemenkruis

Tijdens de diensten van Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zal het houten kruis een liturgische
functie krijgen. Op Goede Vrijdag brengen wij onze gebrokenheid bij het kruis, op Stille Zaterdag
is het kruis bedekt met een witte doek. Op Eerste Paasdag zullen we dit kruis gaan versieren
met kleurige bloemen, en daar kunnen we allemaal bij helpen: het kruis zal een groene basis
krijgen van groen snoeiwerk, waarna iedereen gekleurde bloemen kan insteken. Een prachtig
gemeente-breed gebaar! Het resultaat is werkelijk ontroerend mooi. Wilt u daartoe een bos
bloemen meenemen, of een mooi veldboeket rechtstreeks uit de tuin of de berm? Aan het slot
van de dienst wordt het versierde kruis aan de kerk gehangen onder het zingen van ‘U zij de
glorie’. Een mooi getuigenis voor een ieder die langs de kerk loopt: De Heer is waarlijk
opgestaan!

Diaconale collecten

. Aiener collecte 20 april 2025 — Pasen Kerk in Actie — noodhulp
dIENEN  oekraine
‘rﬂ @ delen  Steunvoor inwoners en ontheemde in Oekraine
d oen Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks

v warmte en elektriciteit. De gevolgen van de oorlog in Oekraine
. gooien het leven en de toekomst van veel inwoners volledig
overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en
hulporganisaties in Oekraine die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen.
Kwetsbare families ontvangen voedsel- en zadenpakketten, tijdelijk onderdak in regionale
hulpcentra en hulp bij het verwerken van trauma’s.Kerk in Actie steunt via het programma
Noodhulp wereldwijd mensen in nood. In Oekraine krijgen inwoners en ontheemden voedsel,
onderdak en psychisch sociale hulp. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL 89
ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie onder vermelding van noodhulp mei of doneer
online. Hartelijk dank voor je gift. Help je mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank! Meer lezen? kerkinactie.nl/oekraine

Collecte 27 april 2025 — Stichting Vrienden van Emergis

Stichting Vrienden Cliénten Emergis ondersteunt cliénten van Emerqis. Vooral cliénten die na
een lange behandeling in een kliniek weer zelfstandig(er) gaan wonen en leven. Hulp met
materialen of activiteiten die zij zelf niet kunnen betalen en die ook niet door Emergis, een
zorgverzekeraar of gemeente betaald worden. Denk aan de inrichting van een woning, een
cursus of een tweedehands fiets. Op die manier wil men een bijdrage leveren aan het
persoonlijk en maatschappelijk herstel van mensen met een psychiatrische aandoening. Dat
betekent dat ze individuele clienten ondersteunen zodat ze weer wat makkelijker in de
maatschappij kunnen meedoen. De Vrienden Cliénten Emergis geeft bijvoorbeeld budget voor
het inrichten of het opknappen van een woning, of voor een cursus die de kansen op de
arbeidsmarkt vergroot. De ondersteuning bestaat altijd uit een financiéle gift. Om hiervoor in
aanmerking te komen, kunnen cliénten een aanvraag doen. Ondersteuning kan alleen dankzij
giften van kerkelijke instellingen, sponsors en donateurs. Ook uw bijdrage is van harte welkom,
een helpende hand bij een nieuwe start! Uw bijdrage kunt u geven in de collecte, maar u kunt
ook een bedrag overboeken naar de bankrekening van uw diaconie. Het bankrekeningnummer
staat in de kop van uw gemeente.

Collecte 4 mei 2025 — Kerk in Actie — noodhulp Soedan

Noodhulp aan viuchtelingen uit Soedan In 2023 brak er een burgeroorlog uit in Soedan.
Duizenden mensen zijn omgekomen en miljoenen op de vlucht geslagen. Via haar
internationale (kerkelijke) netwerk biedt Kerk in Actie hulp aan vluchtelingen in Soedan en
buurlanden Zuid-Soedan en Ethiopié. Ze ontvangen landbouwmaterialen zodat ze in hun
onderhoud kunnen voorzien, schoon drinkwater, keukengerei, zeep en wasmiddel. Op
opvanglocaties kunnen kinderen sport, spel, onderwijs en traumahulp krijgen. Ouders krijgen
voorlichting over de risico’s die hun kinderen lopen op misbruik en mensenhandel. Kerk in Actie
steunt via het programma Noodhulp wereldwijd mensen in nood, zoals de miljoenen
vluchtelingen in Soedan. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457
457 ten name van Kerk in Actie onder vermelding van noodhulp mei of doneer online. Hartelijk
dank voor je gift. Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Collecte 11 mei 2025 — Kerk in Actie — zending Bangladesh

Kerk in Bangladesh is dienstbaar aan de samenleving In Bangladesh is minder dan een half
procent van de bevolking christen. Toch wil deze minderheidskerk van betekenis zijn voor de
samenleving. Daarom leidt de kerk predikanten en kerkelijk werkers op en zijn er cursussen
waar gemeenteleden leren hun geloof in woord en daad te delen met anderen. Ook ondersteunt
de kerk kwetsbare groepen, zoals inheemse gemeenschappen en afgelegen dorpen, met
diaconale activiteiten, waaronder landbouwtraining en beroepsopleidingen voor jongeren en
vrouwen. Kerk in Actie steunt via het programma zending de kerk in Bangladesh. Geef in de
collecte of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie
onder vermelding van zending mei of doneer online. Hartelijk dank voor je gift. Help je mee om
deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! Meer lezen?
kerkinactie.nl/kerkvanbangladesh

Mededelingen van de diaconie

) Paasontbijt
O Diaconie U bent van harte welkom om deel te nemen aan het
0 Paasontbijt op zondag 20 april in de Catharinakerk! Aanvang
9.00 uur. Dit ontbijt zal in de vorm van een lopend buffet zijn.
Daarna kunt u blijven voor de dienst om 10.30 uur of kunt u de
kerkzaal verlaten.
Voor het paasontbijt graag uiterlijk 14 april opgeven met vermelding van het aantal volwassenen
en aantal kinderen bij: Corrie Roelse: tel 0613184395 of via diaconie@pknzoutelande.nl

Nieuwsbrief
. De volgende nieuwsbrief zal op vrijdag 2 mei verschijnen.

De meest recente drie nieuwsbrieven zijn terug te lezen op de
website.

N\edede““ge“

Vakantie ds. Baan
Van 21 april tot en met 5 mei heb ik vakantie. De ouderling
Cora Roelse is het pastoraal meldpunt. Tel. 06-18251223

Hartelijk dank

Onlangs kwam ik met het ziekenhuis in aanraking vanwege een blaasoperatie.
Ik werd op een zondag verrast met een mooie bos bloemen van de kerk.

Heel hartelijk dank hiervoor.

Piet & Ria Francke

Boekbespreking 6 mei Corien van Zweden

Boekbespreking door schrijfster Corien van Zweden in Meliskerke — 6 mei 2025 —
Odulphuskerk — Meliskerke

Wie schrijft die blijft is een gevleugeld gezegde. Kees van Zweden gaf zijn dochter Corien op
zijn sterfbed zijn dagboeken met de woorden: 'Je mag ermee doen wat je wilt'. De dagboeken
bleken 33 volle ordners te zijn met meer dan drie miljoen woorden. Ze beslaan ruim 55 jaar van
het leven van Kees van Zweden. Zijn dochter Corien maakte er een boek van: ‘Het geloof van
mijn vader’, met als veelzeggende ondertitel ‘God en de oorlog in drie generaties’. Het boek
gaat over het erven van oorlogsleed en onopgeloste vragen. Het leven van Kees van Zweden
draaide om twee grote thema’s: God en de oorlog. Centraal staat een avond in 1943 waarop
Kees als veertienjarige moest toezien hoe zijn diepgelovige vader vanwege zijn
verzetsactiviteiten werd gearresteerd en weggevoerd. Pas veel later zal blijken dat de
oorlogservaringen Kees ingrijpend in conflict hebben gebracht met het gereformeerde geloof
waarmee hij werd opgevoed. Een leven lang bleef hij ermee worstelen en erover schrijven.
Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Kosten € 10,00 per persoon. Voorverkoop van
kaarten mogelijk bij De Boekenmolen, Meliskerke.

Afscheidsfeest ds. Maria Baan (herhaling)

Langzamerhand beginnen we aan het idee te wennen dat Maria ons zal verlaten, omdat ze een
beroep heeft aangenomen naar de Protestantse gemeente Kethel. Maria is ruim vier jaar onze
predikant geweest en het was fijn haar in ons midden te hebben. We laten haar afscheid
natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Zoals u inmiddels weet zal Maria op 1 juni losgemaakt
worden van onze gemeente en wordt ze op 15 juni verbonden aan de nieuwe gemeente. Op 1
juni 's middags zal ze hier voor de laatste keer voorgaan als onze predikant. Aansluitend zullen
er toespraken zijn en is er gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen. Hoe die middag er
precies uit gaat zien, weten we nog niet. U krijgt daarvoor binnen enkele weken een uitnodiging
evenals een groep speciaal voor deze gelegenheid geselecteerde mensen.

Er komt natuurlijk ook een afscheidsavond voor de gemeente en voor het hele dorp en wel op
vrijdagavond 16 mei. Zoals we allen weten is Maria een kunstliefhebber in het algemeen en een
muziekliefhebber in het bijzonder. Daarom gaan we van deze afscheidsavond een ‘Open
Podium’ maken. Dat betekent dat we iedereen uithodigen die voor haar (en dus ook voor ons
allemaal) een stuk muziek wil spelen, iets wil zingen, iets voordragen, een dansje doen of nog
iets anders. Tussen de optredens door is er tijd voor een gezellige onderlinge babbel, is er
koffie, thee, iets lekkers erbij, een hapje en een drankje. Kortom dat gaat een heel leuke avond
worden in de kerk. We beginnen om 19.30 uur en ergens rond de klok van 22.00 uur zullen we
het licht uitdoen ten teken dat het afgelopen is.

Wie iets wil doen kan dat kenbaar maken aan Ad Stroo (adstroo@gmail.com) of René Molenaar
(rmolenaar@zeelandnet.nl)

Als het programma klaar is, krijgen alle leden en uitnodiging. Daarop zullen we ook aangeven
op welke wijze u kunt bijdragen aan het afscheidscadeau.

De feestcommissie bestaat uit: Karin Wouters, Rianne Vos, Ad Stroo, René Molenaar

Deze tekst staat vanaf volgende week op de website van de kerk.

Zoutkorrel

De bedoeling van een 'Zoutkorrel' is om ons aan te zetten tot reflectie en het bieden van
inspiratie. In elke nieuwsbrief is daarvoor een plaats ingeruimd. De redactie stelt het op prijs als
de lezers voorstellen doen of ideeén aanleveren voor een mooie 'Zoutkorrel'.

Dit keer een gedicht van Jelly Verwaal uit 'Leven van dag tot dag'.

———— e

Pasen

Pasen is: opnieuw beginnen.
't Oude is voorbijgegaan!
Elke dag aan waarde winnen,
want de Heer is opgestaan.

Pasen is: je handen heffen
naar een open hemelpoort.
Opstaan in een blij beseffen,
dat de nieuwe morgen gloort.

Pasen maakt van sterven; leven.
Hij, die zelf zijn graf ontsloot,
heeft de duisternis verdreven;
overwon de macht der dood.

Pasen is; nog even wachten
op een blij ontmoetingsfeest;
al Gods kinderen eendrachtig
rond de Vader, Zoon en Geest.

Pasen dat is; openspringen
als een rijpe korrel graan.
Pasen dat is juichend zingen
dat de Heer is opgestaan.

Eredienst
Goede Vrijdag
Vrijdag 18 april Ds. Maria Baan Catharinakerk 19.30 uur
mmv. het Willebrordensemble
olv Ad Stroo

Zaterdag Eredienst
19 april Paaswake
Zondag 20 april Paasontbijt Catharinakerk 09.00 uur
Eredienst
Zondag 21 april Pasen Catharinakerk 10.30 uur
ds. Maria Baan
Woensdag 24 april ochtendgebed Catharinakerk 08.30 uur
Eredienst

Zondag 27 april ds. B. Hovinga Catharinakerk 09.30 uur
Na afloop gemeenteberaad

Catharinakerk 20.30 uur

Woensdag
30 april
Vrijdag 2 mei verschijning nieuwsbrief

, Eredienst :
Zondag 4 mei ds. E. Beukenhorst Catharinakerk

Ochtendgebed Catharinakerk 08.30 uur

Zoutelande Actief

Zie de uitgebreide evenementenkalender.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.+ Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. « Voor een goede ontvangst voegt u nieuwsbrief@pknzoutelande.nl

toe aan uw adresboek.

@ Laposta
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