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Vandaag
Zzetten we jou
in het zonnetje!

In gesprek met André Cijvat

De redactie van de nieuwsbrief benaderde André (1963) al
meerdere keren voor een gesprek. Dat lukte steeds niet. Toen
de redactie André vorige week ontmoette op de ‘Zoutelandse
dag met folklore’ maakten we een afspraak. lk denk dat er
weinig inwoners van Zoutelande zijn die André niet kennen. Bij
evenementen, tentoonstellingen of bijzonderheden in ons
mooie dorp, is André present met zijn fotocamera. (De foto’s
zijn te zien op zoutelandeopfoto.nl). Daarnaast verzamelt hij
oude ansichtkaarten en fotokaarten van Zoutelande. |k vraag hoe dat zo gekomen is. ‘Ergens In
1995 zat ik een keer met een aantal mannen op een bankje naar de zee en de voorbijvarende
schepen te kijken’, zegt André. ‘Eén van de mannen had een oude fotokaart van Zoutelande bij
zich met daarop afgebeeld een aantal inwoners’. We raakten erover in gesprek en kwamen
erachter wie de mensen op de foto waren’. ‘Ook gaf de foto een mooi beeld van het Zoutelande
van voor de oorlog’. Vanaf dat moment is zijn interesse voor de geschiedenis van Zoutelande
gewekt. Hij bezoekt daarna beurzen in het hele land en gaat op zoek naar oude ansichtkaarten
van Zoutelande. ‘Rond 1900 zijn de eerste kaarten uitgegeven’, zegt hij. ‘Die kaarten zijn
zeldzaam’. Hij heeft er maar enkele exemplaren van. Vanaf 1920 gaan enkele Zoutelandse
caféhouders zelf kaarten uitgeven. Dan neemt het aantal fors toe. André schat dat hij er
inmiddels enkele duizenden heeft. Hij archiveert de kaarten per straat in lades. Ook bewaart hij
ze digitaal. Behalve de afbeelding vindt hij ook de teksten op de kaarten interessant. ‘De
verhalen geven een tijdsbeeld’, zegt hij. Hij heeft enkele kaarten die geliefden elkaar stuurden.
Het bleek dat die geliefden later getrouwd zijn. De geschiedenis van Zoutelande houdt Andre zo
bezig dat hij ook een digitaal bestand heeft gemaakt van krantenknipsels die over Zoutelande
gaan. ‘Dat gaat terug tot ruim véor de Franse tjjd’ zegt hij. In zijn database zitten ongeveer
30.000 berichten over Zoutelande. Ik laat per ongeluk een keer ‘Salsa Terra’, uit mijn mond
vallen. André is meteen alert. ‘ledereen denkt dat dat de oude naam van Zoutelande is’, zegt hij.
‘Daar klopt niets van'. ‘Heel vroeger liep hier een beekje dat de ‘Soute-Ee’ heette’. ‘Zoutelande
is gewoon het land rondom de Soute-Ee’. ‘Op oude kaarten zie je daarom staan: ‘Soute-lande’.
André is een fervent wandelaar. Als het weer het enigszins toelaat, maakt hij twee wandelingen
per dag. Over land wandelt hij richting Vlissingen of Westkapelle. Langs zee wandelt hij terug.
‘Tijdens die wandelingen denk ik na over de oude krantenberichten, de teksten op de
ansichtkaarten of de verhalen die mensen mij vertellen’. ‘Al wandelend reconstrueer ik op die
manier de geschiedenis van Zoutelande’, zegt hij. ‘Daarnaast is het strand en de zee elke dag
anders, dat blijft mij boeien’. De reactie dankt André voor dit gesprek dat een inkijkje gaf in zijn
liefhebberij die hij met grote passie uitoefent.

redactie

Bij de foto: Dit is de foto die de passie van André in gang zette.
We zien drie meisjes in de duinen bij Zoutelande. Het meisje op de foto links is de oma van
André,

Ochtendgebed

~ ledere woensdagmorgen is er een ochtendgebed in de

| Catharinakerk. Een klein half uur van gebed, muziek, bijbel
lezen en stilte. Aanvang is 8.45 uur. Na afloop praten we na
met koffie of thee. U bent van harte welkom!

Zondag 7 september opening
winterwerk




Op zondag 7 september gaat het winterwerk in de kerk weer
van start. Er staat veel op het programma dit jaar; de
vredesweek, kerkproeverijen, bezoekwerk, gezamenlijke
activiteiten met onze buurgemeenten, de cantorij,
beroepingswerk en zo meer.

We volgen dit jaar het jaarthema van de landelijke PKN." ‘Kijk!
Laat je verrassen door het werk van Gods Geest’. In de
morgendienst zal ds. Neeltje van Doorn ingaan op dit
jaarthema. Het is verder een normale dienst. Na afloop zullen
we met zijn allen koffie/thee/limonade drinken met wat lekkers
erbij.

Daarna gaan we ons in drie groepen verdelen. Wat we met die
groepen gaan doen blijft natuurlijk een verrassing. Er zijn twee
binnenactiviteiten en er is één buitenactiviteit.

Rond twaalf uur gaan we gezamenlijk eten. Het menu is een
verrassing.

Tijdens en tussen de activiteiten is er volop gelegenheid voor
ontmoeting en gesprek. We hopen met deze opzet als
gemeente, in verbondenheid met elkaar en met het Woord van God, een goede start te maken
voor de activiteiten van het winterwerk.

Voor de organisatie vragen wij uw medewerking.

1. Er zijn twee mensen nodig die een groep willen leiden.
2. We hebben enkele mensen nodig die de kerkzaal in gereedheid brengen voor de maaltijd
en daarna helpen met opruimen en afwassen.

U kunt zich aanmelden bij ouderling Lian Adriaanse
(06-10090413)

Boshutdiensten

In de De Boshut is al een aantal openluchtdiensten op
zondagmorgen gehouden. Het waren laagdrempelige diensten
die zeer goed bezocht zijn. Hieronder volgt de lijst met de
resterende data en de voorgangers:

17 aug: ds Marjo den Bakker
24 aug: ds Jan Swager

koffie/thee vanaf 9.30 uur.
Na afloop gezellig napraten onder het genot van koffie/thee/limonade.

De aanvangstijd van de diensten is 10.00 uur. Inloop met

De Boshut is te vinden op het adres Duinweg 125B en is bereikbaar via het bospad bij
huisnummer 123. GPS: 51.4963999, 3.4990953

Dienst voor mensen met en zonder
beperking

Op zondag 31 augustus is er een dienst voor mensen met en
N . zonder beperking in gebouw De Hoeksteen, Roozenburglaan

Gl 22, Middelburg. De dienst wordt georganiseerd door
Baptistengemeente De Fontein in Middelburg. Aanvang 14.30
uur, voorganger is Leander Janse.

DIENST

DE FONTEIN

‘WAT GOD ZEGT
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L

Diaconale collecten

. Collecte 10 augustus 2025 — Kerk in Actie —
. d ienen zomerzendingscollecte Cuba
.’ﬁ @ cdelen  Cubaanse kerken bieden hoop. Cuba zit in een diepe
d oen economische crisis. Er is tekort aan voedsel, brandstof en
v elektra. Jongeren en goed opgeleide mensen vertrekken naar
. het buitenland. Ouderen en zieken staan er alleen voor. De
vrijheid van Cubaanse kerken werd vroeger ingeperkt door de
overheid. Nu bloeien ze weer op in een tijd, waarin de samenleving hen hard nodig heeft. Kerk
in Actie steunt Cubaanse kerken om pastorale en diaconale hulp te bieden. Volwassenen en




jongeren kunnen theologisch onderwijs of leiderschapstrainingen volgen en praktische
vaardigheden leren. Ze geven hoop via bijbelstudies, thuiszorg en maaltijden van zelf verbouwd
voedsel. Ze ondersteunen ouderen en kwetsbaren in hu dagelijkse strijd om het bestaan. Kerk
in Actie steunt via het programma Zending het werk van kerken en organisaties in Cuba en
waar ook ter wereld om geloof, hoop en liefde te verspreiden. Geef in de collecte of maak je
bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie onder vermelding van
Cuba of geef online. Bedankt voor je gift. Lees meer op: kerkinactie.nl/cuba Help je mee om
deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Collecte 17 augustus 2025 - Stichting Interkerkelijk Recreatiewerk de Boshut

Bij de Boshut aan de Duinweg in Zoutelande worden iedere zomer activiteiten gedaan voor
onze gasten en hun kinderen, die recreéren in onze omgeving. leder jaar wordt geprobeerd om
voor twee weken jongeren te interesseren voor dit mooie kerkenwerk. Het valt niet mee om
teams te kunnen vormen, die een afwisselend recreatieprogramma kunnen organiseren waarin
geloof gedeeld kan worden tijdens sport-, spel- en creatieve activiteiten. Als u nog jonge
mensen weet en kunt motiveren laat het dan weten aan de Boshutcommissie. Daarnaast zijn er
in de zomer op zondagmorgen acht interkerkelijke kerkdiensten, die als het weer het toelaat in
de buitenlucht plaatsvinden. Uw bijdrage kunt u geven in de collecte, maar u kunt ook een
bedrag overboeken naar de bankrekening van uw diaconie.

Collecte 24 augustus 2025 — Bloemengroet

De bloemen die elke week in de kerk staan, worden na de dienst als teken van meeleven of ter
bemoediging als groet van de gemeente naar een inwoner van Zoutelande gebracht. Bloemen,
die een “groet vanuit de gemeente zijn”, betekenen vaak heel erg veel voor de mensen die de
bloemen krijgen. Ook u als gemeentelid kan uw steentje daaraan bijdragen. Als bloemen
konden spreken, zouden ze u vertellen van de grootheid van God. De bloemendienst wordt
financieel mogelijk gemaakt door giften. Naast de bijdrage in de collecte kunt u ook een bedrag
overboeken naar de bankrekening van uw diaconie.

Collecte 31 augustus 2025 — Pastoraat Protestantse Kerk - veilige plek voor studenten
Prestatiedruk, twijfels of je wel op je plek bent, onzekerheid over je toekomst, rouw,
eenzaamheid — er komt veel op studenten af. In deze kwetsbare fase van het leven is het
belangrijk dat er plekken zijn waar ze gehoord worden. Het studentenpastoraat biedt zo’n plek:
veilig, open en zonder oordeel. Hier kunnen studenten terecht met hun vragen over persoonlijke
ontwikkeling, zingeving en geloof. In de Protestantse Kerk werken ruim 500 predikanten en
geestelijk verzorgers op bijzondere plekken, zoals in het studentenpastoraat. Op al deze
plekken maken zij de kerk op hun eigen manier zichtbaar, midden in de samenleving, naast
mensen. Juist daarom is dit een waardevol collectedoel dat we van harte aanbevelen: om
studenten in deze vormende levensfase niet alleen te laten zoeken, maar samen op weg te
gaan. Geef tijdens de collecte of maak je bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 ten name
van Protestantse Kerk onder vermelding van 25156-Collecte Pastoraat augustus, of geef online.
Bedankt voor je gift.

Collecte 7 september 2025 — Stichting Hadassah

Stichting Hadassah in Middelburg biedt tijdelijke opvang aan vrouwen die voor een korte
periode een plek nodig hebben om te verblijven. Hierbij wordt in principe uitgegaan van een
periode van maximaal drie maanden. Elke nieuwe bewoner krijgt een intakegesprek waarbij
voorlopige doelen worden opgesteld. Er zijn een maatschappelijk werker en een
verpleegkundige verbonden aan stichting Hadassah die fungeren als persoonlijke begeleider. Zij
bieden een helpende hand bij zaken die binnen hun vakgebied vallen, op het gebied van
wonen, werk en activiteit, financién, zingeving, sociale relaties en gezondheid. Daarnaast is er
de mogelijkheid om pastorale counseling te krijgen. Waar nodig en gewenst zal begeleiding
aangevraagd worden en/of samengewerkt worden met andere hulpverleningsinstanties. Als
gezamenlijke diaconieén hebben wij deze stichting als jaarproject voor 2024 gekozen. Wij
blijven hen echter steunen, dus geef in de collecte of maak je bijdrage over op de bankrekening
van uw diaconie met als omschrijving Hadassah.

Mededelingen

Opbrengst collecten juli 2025 t.b.v. het plaatselijk

. kerkenwerk

- en 06-07-2025: € 111,90
M dede““g 13-07-2025: € 74,75
20-07-2025: € 129,05
27-07-2025: € 109,45
Namens de Taakgroep Kerkrentmeesters,
Matty Jesmiatka

Opbrengst diaconale collecten in juli 2025:

o 06-07 Werelddiaconaat stop kinderarbeid Ghana € 129,55
e 13-07 Stichting Hineni € 90,52
e 20-07 St. Philadelphia zorg € 103,50
L]

27-07 Gez. diac. project Zeeuwse wensambulance € 123,35

Op rekening ontvangen giften:
Algemeen € 25,00
Bloemendienst € 15,00




Namens de diaconie, Corrie Roelse-de Visser

Bedankt
Heel hartelijk bedankt voor alle felicitatie kaarten en cadeaus en bezoek, die ik mocht
ontvangen voor mijn verjaardag 29 juli!

Groeten, Janet Kerkhove-Kleinepier

Zaterdagmiddagconcerten

Inmiddels zijn er al 6 zaterdagmiddagconcerten geweest. De
publieke belangstelling was goed en er werd mooie muziek
gemaakt. Omdat er op zaterdag 23 augustus een HaFaBra
festival in Zoutelande is, met ook concerten in de kerk, is het
zaterdagmiddagconcert eenmalig verplaatst naar
vrijdagavond 22 augustus, aanvang 19.30 uur. Voor ons zal
optreden het Koperkwartet Jongepier uit Serooskerke. Het
bijzondere is dat alle vier de musici behoren tot hetzelfde
gezin.

Op zaterdagmiddag 30 augustus,14.30 uur, zullen Esra
Jonckman op blokfluit en Jos Vogel op klavecimbel voor ons
spelen. Op zaterdagmiddag 6 september is het weer de beurt
aan topstudenten van Muziekschool Zeeland. Op zaterdag 13
september (open momumentendag) zijn er twee concerten.
Om 11.00 zullen Lise de Munck op dwarsfluit en Jan Wisse op
piano voor ons spelen. Om 14.30 uur treedt het Laurens
Kamerkoor uit Zwijndrecht voor ons op. De entree is gratis, maar bij de uitgang zal een vrije gift
gevraagd worden om de onkosten te dekken.

Op de foto: fluitiste Lise de Munck

Zomeravondconcerten in de Catharinakerk

De commissie Zomeravondconcerten Zoutelande heeft voor het zomerseizoen een gevarieerd
concertprogramma samengesteld. De concerten zijn op donderdagavond en beginnen om 20.00
uur.

De entree bedraagt €6,- per persoon.

e Donderdag 21 augustus Groep 'Tristel', lichte muziek
e Donderdag 4 september Fanfare 'Luctor et Emergo' uit Zoutelande

Zoutkorrel

De bedoeling van een 'Zoutkorrel' is om ons aan te zetten tot reflectie en het bieden van
inspiratie. In elke nieuwsbrief is daarvoor een plaats ingeruimd. De redactie stelt het op prijs als
de lezers voorstellen doen of ideeén aanleveren voor een mooie 'Zoutkorrel'.

Dit keer een gedicht van een dichter die anoniem wenst te blijven.

Ga met God

Zie je ertegen op?

Een nieuw jaar in te gaan?
Onzekerheid alom

Wat zal ons te wachten staan?

God zegt het ons in Zijn Woord,
als je vermoeid bent en belast




kom dan maar bij Mij,

Ik houd je hand heel stevig vast.

Ik geef je rust en vrede.
Ook al zie je de weg niet,

ik ben God, de Almachtige,

die alles overziet.
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